
Verslag van het  jongenskamp, gehouden in Mputu-Mambasa D.R. Congo in december 2017 
 

“De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en bij bleef in het huis van zijn heer, 
de Egyptenaar” (Genesis 39:2). 

 
Als we terugkijken op de reis van 25 t/m 30 december 2017, dan leren we de belofte van de Heer, “Ik 

ben met u alle dagen,” beter begrijpen. Toen we bij de regeringsinstanties bezig waren met de 
reisdocumenten, waren de meeste van hun argumenten negatief, vanwege de onveilige situatie in de 
Democratische Republiek Congo. Maar ons antwoord aan hen was, dat de Heer voor ons uit zou gaan en 
met ons zou zijn. We baden “En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid 
uw woord te spreken”. We hadden de bemoediging van de Heer nodig om aan de geplande reis te beginnen 
en door te gaan.  

 
We kwamen om 15:00 uur aan in Beni en moesten daar overnachten, voordat we door konden reizen 

naar Mputu. We werden warm verwelkomd door broeder Dembua en zijn vrouw. Dit gaf ons meer tijd om 
voor de voorbereidingen en het doornemen van het boekje over Jozef, maar ook om uit te rusten voor de 

lange reis van Beni naar Mputu. De 26e kwamen we om 21:30 uur veilig 
in Mputu aan. We werden hartelijk verwelkomd door de plaatselijke 
broeders, die alles voor ons hadden voorbereid, inclusief maaltijden en 
slaapplekken (in dezelfde slaapzaal als de deelnemers van het kamp). 

 
Er waren 186 deelnemers, die uit verschillende plaatsen kwamen, 

zoals onder andere Kisangani, Beni, Bunia, Mayuano en Butembo. Het 
kamp startte de 27e om 7:00 uur. We vonden het programma dat de 
broeders hadden opgesteld prima, maar maakten een kleine 
aanpassing, zodat er ook tijd was voor groepsbespreking van de vragen 
na afloop van elk hoofdstuk. Broeders in Nederland hadden het 
kampboekje voor de hoofdstukken over Jozef, die tijdens het kamp 
behandeld zouden worden, gemaakt. Het was goed ontworpen, 
waardoor er ruimte was voor het maken van aantekeningen en het 
beantwoorden van de vragen. Dit boekje was vertaald in Swahili, een 
taal die de meeste kampdeelnemers machtig waren. 

 
We hadden goede studies over de hoofdstukken 37 en 50 in de morgen en hoofdstuk 39 ’s middags op 

de eerste dag. De tweede dag behandelden we hoofdstukken 40 en 41 en op de derde dag hoofdstukken 42 
en 43. Op alle dagen werden de middagen gebruikt voor zowel groepsbesprekingen en open besprekingen. 

De jongere jongens vonden de manier waarop het 
onderwerp behandeld werd fijn, omdat we dit deden met 
het uit het hoofd leren van verzen, spelletjes, vraag en 
antwoord sessies > en geheugensteuntjes. Deze methoden 
hielpen ons ook om moeilijke woorden op een makkelijk 
begrijpbare manier uit te leggen. Het spel bij hoofdstuk 40 
hielp hen bijvoorbeeld het hoofdstuk te begrijpen, zonder 
het opnieuw te hoeven lezen. 

Wij zijn de Heer dankbaar dat we het kampboekje 
konden afronden, zoals we gepland hadden. Het was een 
zegen, zowel voor de jongens als een aantal plaatselijke 
broeders die betrokken waren bij de organisatie van het 
kamp. 

 
We zijn de Heer ook dankbaar voor de gastvrijheid van plaatselijke broeders Ngumbi, Dembua, Maurice 

Bay, Ladislas, Ernest en anderen, die veel werk verzet hebben in de voorbereidingen voor het kamp en de 



supervisie gedurende kamp. Onze dankbaarheid in de Heer geldt ook  de hardwerkende zusters die veel 
werk verzet hebben in het klaarmaken van de maaltijden voor zowel ons als de 186 deelnemers. Dit was 

niet gemakkelijk en toch deden ze het met blijdschap. 
Ook zijn we dankbaar voor een toegewijde broeder Hilvert Wijnholds die in nauw contact met ons is 

gebleven, vooral tijdens de voorbereidingen van dit jongenskamp en voor adviezen, wanneer deze 
behoefte er was. 

 
We bidden dat de Heer een nieuwe deur opent voor nog een jongenskamp, zodat de overgebleven 

hoofdstukken over het leven van Jozef overdacht kunnen worden. 
We bidden voor de jongens, in het bijzonder hen die het kamp hebben bijgewoond, dat ze deze lessen 

zowel met hun hart als hun verstand zullen leren. 
De Heer gaf ons een voorspoedige terugreis op 30 december. 
 

We danken u allen voor zowel de geestelijke als de praktische ondersteuning! 
 
Verbonden in de Heer, 
 

Katsumbyo Mbusa Samuel (l)  
Kayumbo Dario (r) 
Thembo Festo (m) 
 

(Uit Mpondwe, Uganda) 
 
 


