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“Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen” Spr. 16 : 9 
 

Er waren plannen gemaakt voor de reis naar Uganda en Congo voor broeder Hilvert Wijnholds, 
Tim Hadley en mijzelf om samen te reizen en deel te nemen aan Bijbelconferenties en bezoeken te 
maken, maar de Heer had andere plannen. In Zijn wijsheid vond Hij de tijd gekomen om onze 
geliefde zuster Jeanette, op 9 januari Thuis te roepen om bij Hem te zijn. Hoewel het de wens was 

van broeder Hilvert om aan deze reis deel te nemen, was hij verhinderd 
vanwege een ernstige longontsteking. Terwijl wij zodoende heel duidelijk op 
de hulp van de Heer waren aangewezen, bemoedigde de Heer broeder Tim 
en mij, om toch verder te gaan zoals we gepland hadden. Door de zorgvuldige 
voorbereidingen die broeder Hilvert getroffen had, voorzag de Heer in al onze 
behoeften bij elke stap die we deden. 

 
Bij onze aankomst op het vliegveld van Entebbe, in Uganda op 15 maart, 

werden we begroet door broeder Kabaya Godfrey, die zowel onze gids, 
vertaler als chauffeur werd gedurende de volgende twee weken. We 
vertrokken de volgende morgen voor een 500 km lange reis over de weg naar 
Kasese, in het zuidwesten van Uganda, waar we de volgende 5 dagen zouden 
blijven. Van Kasese reisden we elke dag op en neer naar Customs, Uganda, 
waar gelovigen waren samengekomen uit verschillende plaatsen in heel 

zuidwest Uganda voor een Bijbelconferentie. Het onderwerp dat de gelovigen wilden behandelen 
was: “De plaatselijke aspecten van de Gemeente”. Met de hulp van de Heer konden wij gedurende 
de dagelijkse Bijbelstudies, van 9 uur ’s-morgens tot 1 uur ’s middags, een systematische inleiding 
over dit uitgebreide onderwerp houden Na een pauze voor het middageten, hadden we als 
onderwerp voor de middagbespreking: “Het verslaan van de reuzen”. Daarbij behandelden we dan 
onderwerpen als: Afgunst, Nalatigheid, Bedrog en Hebzucht. De aandacht voor, en het verlangen 
naar het Woord waren duidelijk zichtbaar. Zelfs zodanig dat ons verzocht werd om op zondagavond 
terug te komen om nog een samenkomst te hebben.  

 
Hoe bemoedigend is het voor onze harten om zo’n honger naar Gods Woord te zien. De Heer 

gegeven heeft beslist gegeven boven wat wij konden vragen of denken om te voldoen aan het 
verlangen van de harten en die te vullen met nog meer gedachten over Hemzelf. Het was in het 
bijzonder bemoedigend voor ons beiden om achteraf te merken dat hetgeen gezegd was, reeds een 
positieve invloed had op een bepaalde zaak waar de 
gelovigen van een plaatselijke vergadering mee te 
maken hadden. Het was ons niet bekend, dat er een 
kwestie was waar de broeders verdeeld over waren. 
Zij beleden dat nu aan elkaar en aan de Heer en 
konden dat toen achter zich laten en trachten om 
samen in goede harmonie de Heer te volgen, wat 
veel beter is dan bij elkaar fouten te zoeken.  

Maar wat een les is dat voor ons allemaal! Hoe 
gauw vergeten wij de juiste houding tegenover elkaar 
en tegenover de Heer en staan wij het vlees toe om 
de leiding te nemen over onze gedachten en daden. Dan moeten we constateren dat wij door de 
vijand gebruikt worden als degenen die wiggen drijven tussen broeders en daarmee de Naam van 
onze gezegende Heer en Heiland oneer aandoen. 

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen! Het is als de kostelijke olie 
op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn 
priesterkleed.” Ps. 133: 1, 

 
Op maandag, 20 februari, reisden we naar het dorp Bigando, waar een kleine vergadering is. De 

broeders willen graag op een stuk land faciliteiten voor een jeugdkamp bouwen. Bidt alstublieft voor 
hun geloofsoefening in deze taak. De locatie lijkt ideaal omdat het ver weg is van het vermaak van 
het stadsleven en dichtbij een reeds bestaande vergadering ligt.  

 



Daarna hadden we het voorrecht naar twee van de vijf vergaderingen in de omgeving van Kasese 
te reizen, waar de gelovigen samenkwamen voor de dienst 
van het Woord. Eerst gingen we naar het centrum Kasese 
waar ook een < Bijbelcentrum is voor verspreiding van 
literatuur.  
Tim vond een boek op de boekenplank dat door zijn grootvader was geschreven >> 

 
Het tweede bezoek vond plaats aan de vergadering in 

Cyanduli, waar opnieuw de gelovigen vergaderd waren om 
de dienst van het Woord bij te wonen. Het was heel 
interessant om te horen dat dit het eerste dorp in Uganda 
was waar een vergadering ontstond als resultaat van het werk van wijlen onze broeder Ernie Barnes. 
U kunt foto’s zien van zowel de bestaande vergaderzaal met enkele gelovigen, als van het oude 
gebouw waar oorspronkelijk de samenkomsten gehouden werden. En nu, zoveel jaren later is er 
nog steeds een vergadering.  

De Heer is trouw – “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.”Ps. 127:1 
 

Hiervandaan reisden we naar een plaats genaamd Wejingo. Dit dorp bestaat uit een aantal kleine 
hutten, waar niets te zien was van welke wereldse bezittingen 
dan ook, maar waar wel een verlangen was om meer te 
bezitten van de geestelijke zegeningen die gevonden worden 
in de gemeenschap met de Heer. Dit is één van de vijf plaatsen 
in het zuidwestelijke district van Uganda, die het verlangen 
hebben de dood van de Heer in de brodbreking te verkondigen. 
Onder een stuk zeildoek dat men uitgespannen had ter 
bescherming tegen regen en zon, hadden we het voorrecht om 
het Evangelie te < verkondigen. 

  
Na deze bezoeken in Uganda gingen wij verder naar Mputu, in Noordoost Congo voor de 

Bijbelconferentie die daar gehouden werd. Ongeveer vijfhonderd broeders en zusters van de tien 
verschillende vergaderingen en meer dan tien groepen die nog geen broodbreken uit des streek 
tussen de steden Bunia en Butembo in Noordoost Congo kwamen samen voor Bijbelstudie en 
gemeenschap (Broeders en zusterrs uit de streek tussen Butembo en Goma/Minova konden niet 
komen vanwege de heersende onveiligheid in hun woongebied). 

 
De nog lopende werkzaamheden, die verricht 

worden in het Centrum voor Bijbelconferenties in 
Mputu werpen veel vruchten af voor de gelovigen 
en voor het werk van de Heer in dat hele gebied. 
Met drie slaapzalen die nu bijna gereed zijn, waren 
er veel kamers beschikbaar om gelovigen nu 
behoorlijk onder te brengen voor de duur van de 
conferentie. Met zo veel gelovigen die van grote 
afstanden komen naar één centrale plaats, kunnen 
zij nu gemeenschappelijk genieten van het Woord 
rondom de Heer Jezus, hetgeen anders onmogelijk zou zijn.  

 
De Heer, die onze behoeften kent, voorziet overvloedig in de opbouw en bemoediging van de 

Zijnen. < Dit was opnieuw onze ervaring tijdens deze 
conferentie, waar het de wens van de plaatselijke gelovigen 
was om ook “de plaatselijke aspecten van de Gemeente” 
tijdens de Bijbelstudies ‘s morgens te behandelen. Het 
onderwerp “Het verslaan van de reuzen” werd ’s middags 
behandeld. Hier leidde de Heer ons opnieuw door 
gesprekken met de plaatselijke broeders, om te beslissen op 
welke plaatselijke aspecten van de Gemeente de nadruk 
moest liggen. De Heer leidde het zo, dat wij gedurende 
meerdere dagen dit onderwerp systematisch konden 
behandelen, waarbij de nadruk viel op de ore van het Huis 



van God, zowel in gedrag als tucht. ’s Avonds werden de 
onderwerpen Afgunst, Het Aanzien van personen, en 
Afval/Afgodendienst overdacht. 

 
Na de Bijbelconferentie hadden we nog de gelegenheid 

bezoeken te maken in het omliggend gebied. We konden 
het evangelie brengen in een Pygmeeëndorp. > Broeder 
Apoya die in dit dorp woont, volhardt in getrouwheid zijn 
weg met de Heer, maar de noden in dit dorp zijn groot. Bidt 
dat de Heer hun harten moge openen om Hem als hun 
Heiland aan te nemen.  

 
Wij konden ook over de bijna onbegaanbare zuidelijke weg reizen naar de vergadering in 

Mayuano. Het was bemoedigend om het nieuwe vergaderlokaal te zien dat de broeders van deze 
plaats konden bouwen. Zij hebben het oude bouwsel van 
gepleisterde modder, dat voorheen gebruikt werd, 
gesloopt en een stenen gebouw neergezet met een 
aluminium dak. We hadden opnieuw het voorrecht het 
Woord van God met hen te delen. Ieder van ons werd 
bemoedigd om voort te gaan in de waarheden die 
bevestigd zijn aan het begin van de bedeling van de 
Gemeente, zelfs door zwakheid en beproevingen heen, 
zoals de Heer voortging, volhardend ondanks elke 
tegenstand, om de vreugde die vóór Hem lag. 

 
Bidt alstublieft voor onze broeders en zusters in deze 

gebieden. Ongeacht waar wij wonen, de wereld, het vlees, en de duivel zijn heel actief en het is 
alleen in de kracht die wij van onze Heer en Heiland kunnen krijgen, dat wij in staat zijn in 
getrouwheid voor Hem uit te gaan. De vijand is actief omdat de Heer aan het werk is en daarvoor 
danken wij Hem en bidden wij dat dit werk hier in Afrika mag doorgaan tot eeuwige lof en eer van 
Zijn naam. 
 

Tim Hadley en John Redekop.  
 
  


