
Mukono, Uganda, 15 september 2016 
 

“Wij	danken	God	altijd	voor	u	allen,	terwijl	wij	u	gedenken	u	in	onze	gebeden,	onophoudelijk	
gedachtig	aan	uw	werk	van	het	geloof	en	uw	arbeid	van	de	liefde	en	uw	volharding	van	de	
hoop	op	onze	Heer	Jezus	Christus,	tegenover	onze	God	en	Vader,	daar	wij	weten,	door	God	

geliefde	broeders,	dat	u	uitverkoren	bent”	(1	Th.	1:2-4)	
 

Geliefde broeders en zusters, 
 
We zijn heel dankbaar als we terugkijken op de dagen die we konden doorbrengen in Busia (aan 

de Ugandese/Keniase grens). Een team van drie broeders – Ssemutereke Deo, Ddungu Daniel en 
Wambuzi Moses – bezocht dit dichtbevolkte gebied. 

 
Een broeder, genaamd Wepukhulu James > 

heeft meer dan vijf jaar geleden lectuur van Gute 
Botschaft Verlag van iemand ontvangen, die hij later 
probeerde te vinden, maar waarin hij niet geslaagd is. 
Hij heeft de brochures ‘Christenen vergaderd tot de 
Naam van de Heer Jezus Christus’ en ‘Een korte 
uitleg van de principes van de gemeenten, vergaderd 
tot de Naam van de Heer Jezus Christus’ gelezen. 

Het lezen hiervan bracht hem in nood, omdat hij 
probeerde dat in overeenstemming te brengen met 
hetgeen hem geleerd was als sabbattist. Later deelde 
hij dit met zijn naaste vrienden, die besloten zich af te 
scheiden van hun denominaties om vervolgens het 
onderwijs in de ontvangen brochures in praktijk te 
brengen. Het ontbrak hen nog aan basiskennis, maar 
onze Heer hielp hen op te staan tegen de leer die hen 
tevoren was bijgebracht. 

 
Ongeveer tweeënhalf jaar geleden bracht onze Heer ons in contact met hen door één van de 

broeders die deze groep had ontmoet. De eerste dag waarop we elkaar ontmoetten, was een 
bijzondere gebeurtenis, omdat, voordat we het Woord openden, iedereen getuigenis gaf van zijn 
geloof in Christus en waarom en hoe een ieder van ons de denominaties verlaten had, waarmee we 
voorheen verbonden waren. Deze groep ontving ons zonder reserve, omdat – nadat ze ons de lectuur 
van GBV hadden laten zien en wij onze getuigenissen gedeeld hadden – we hen vertelden dat de 
Heer graag ziet dat wij gehoorzamen aan het onderwijs in deze brochures. Ze begrepen dat we in 

gemeenschap zijn met de auteurs van deze lectuur 
en we beloofden hen ook meer lectuur te geven, 
hetgeen we later ook gedaan hebben. 

 
Deze groep heeft ‘zustergroepen’ in Lugala, 

Namayingo, Lubango, Bugiri, Muwayo, 
Namuganza, Masaba en Tororo. Al deze groepen 
hebben zich afgescheiden van hun originele 
denominaties en hebben een verlangen de 
waarheid betreffend het heil en de waarheid van 
de Gemeente te leren verstaan. 

 

< Broeder Wambuzi Moses, tweede van links, begroet 
een andere broeder. 

 

Eerst waren er slechts een paar van deze 
groepen, maar zij die gewend waren om vroeger 
met hen samen te komen, stelden hen vaak vragen 
over hun geloof. Velen van hen keerden daarna 
niet terug naar hun denominaties, omdar ze het 

verschil hadden leren verstaan tussen de waarheid van de Gemeente en deze religieuze 
denominaties. Dit heeft geleid tot een groot aantal groepen. 



 
Gedurende ons laatste bezoek in Busia (12-15 augustus 2016) bestudeerden we het 

Schriftgedeelte 1 Korinthe 12-14. Uit deze hoofdstukken leerden we in welke relatie de Heilige Geest 
staat ten opzichte van het Lichaam, de Gemeente, die bestaat uit uit alle gelovigen. We hebben 
geleerd dat de dienst bestaat uit de uitoefening van geestelijke gaven: ‘uit Wie het hele lichaam, 
samengevoegd en verbonden door elk gewricht, dat de ondersteuning verleent, naar de werking die 
elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in de liefde’ (Ef. 
4:16). We leerden ook dat elke gelovige een lid is van het Lichaam van Christus, met voor iedereen 
een bepaalde dienst (1 Kor. 12:12-31). Uit het Schriftgedeelte 1 Korinthe 12-14 bleek ook, dat een 
‘eenmansdienst’ geen Schriftuurlijke basis kent (1 Kor. 14:26). En wat heel belangrijk is: de apostel 
Paulus leert dat de genadegaven uitgeoefend moeten worden in liefde (hoofdstuk 13) en hoofdstuk 
14:1 begint met de woorden: ‘Jaagt naar de liefde’, hiermee de nadruk leggend op het belang van 
de liefde in de bediening. 

 
Het was een gezegend samenzijn, omdat de Heer door Zijn Geest de liefde benadrukte, terwijl 

Hij Zijn Gemeente onderwees, hoe we ons moeten gedragen als we als één lichaam samenkomen. 
 
Op 15 augustus staken ongeveer 50 broeders en zusters de grens over, waar we broeders uit 

Kenya (Mombasa, Machakos-gebied en Siaya-gebied) ontmoetten. We hadden een gezegende 
dag waarin we 1 Korinthe 14 bespraken. De uitdrukking ‘JAAGT naar de liefde’ was erg belangrijk 
voor de gelovigen. 

 
Uitdagingen: 
Dit gebied is stedelijk en dichtbevolkt. Slechts weinig broeders en zusters hebben een eigen huis 

en zelfs zij die een eigen huis hebben, kunnen de regelmatig bezoekende broeders niet huisvesten. 
Dit betekent dat de reis- en verblijfkosten in dit gebied erg hoog zijn voor ons. We bidden om de 
leiding van de Heer en Zijn voorziening hierin. 

 
De diverse groepen in plattelandsgebieden liggen ver uit elkaar. Laten we samen de Heer bidden 

om meer arbeiders. 
 

Men heeft onze broeders en zusters 
verteld dat ze het lokaal waar ze 
samenkomen, moeten verlaten, omdat het 
grondstuk al door de eigenaar is verkocht. 
Wij zijn erg bezorgd over deze abrupte 
waarschuwing. Ze hadden op gehuurd land 
hun eigen vergaderlokaal gebouwd met 
houten planken van een houtzagerij. Ze 
gaan dit gebouw nu afbreken. 

Moge de Heer hen kracht geven om 
stand te houden en voorzien in fondsen 
voor de bouw van diverse 
vergaderlokalen in dit grote gebied. 
 
< Enkele van de vele kinderen 
 
We danken de gelovigen die altijd bidden 

voor het werk van de Heer in Uganda en allen die dit werk financieel steunen. 
Bidt alstublieft voor de conferentie die gepland staat voor eind oktober in het oosten van Uganda. 

Broeder Mukama Gerard uit Rwanda is van plan ons tot hulp te zijn in deze conferentie en het bezoeken 
van de vele groepen. 

 

Uw broeders in onze trouwe Heer, 
Ssemutereke Deo  
Ddungu Daniel 
Wambuzi Moses 


