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onze Heer” , God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus”

(1 Kor. 1:9) 
 
Geliefde broeders en zusters, 
 
Geroepen tot Gemeenschap 
In de afgelopen maanden heb ik op bijzondere wijze de gemeenschap, genoemd in bovenstaand vers 

mogen ervaren met broeders en zusters in meerdere landen. Een gemeenschap, waarvan “zijn Zoon Jezus 
Christus” Zelf het voorwerp en het middelpunt is. Een gemeenschap die tevens gekenmerkt wordt door 

persoonlijke toewijding, navolging en gehoorzaamheid jegens 
Hem die “onze Heer” is. 

In dit verslag beperk ik me tot de vermelding van enkele van 
deze bezoeken.  

 
In januari genoot ik tijdens een werkbezoek aan broeder Hani 

Boulos deze gemeenschap met broeders en zusters in Toronto 
/ Willowdale en Ajax in Canada, zowel in de samenkomsten als 
in persoonlijke gesprekken en huisbezoeken.  

 

Vorige week was ik enkele dagen in Yverdon, Zwiterland, om 
Robert en Germaine Gschwind te bezoeken. Met broeder 
Robert heb ik de broeders en zusters in Rwanda vele malen 
bezocht en Robert en Germaine hebben samen veel 
gezegende huisbezoeken gemaakt in dit land. Tijdens dit 
bezoek genoot ik ook van de bovengenoemde gemeenschap 

met andere broeders en met de plaatselijke vergadering. Ik had de gelegenheid hen een Powerpoint-
presentatie te tonen over het werk in Rwanda en Noordoost Congo en hun belangstelling was bemoedigend. 

 
Tussen beide bovengenoemde bezoeken, had ik 

gelegenheid de landen Uganda en Rwanda te 
bezoeken van 9 tot 29 maart. In beide landen vonden 
aan het begin van mijn bezoek de jaarlijkse driedaagse 
besprekingen plaats van de leden van de stichting die 
administratieve zaken beheren ten behoeve van 
vergaderingen in hun land. De leden, die 
vanzelfsprekend plaatselijke broeders zijn, werken via 
hun dagelijks bestuur nauw samen met de stichting 
Aan Alle Volken (zie voor meer details: https://www.all-
nations.nl/financien/ ). In Uganda heet deze stichting 
“Promotion of Christian Literature and Aid Service” 
(PCLAS) en in Rwanda “Diffusion de la Bible et de 
Traités Chrétiens » (DBTCR). De besprekingen van 
beide stichtingen werden gekenmerkt door broederlijke 
gemeenschap en mondden uit in unanieme 
beslissingen.  

 
Uganda 
Na de driedaagse PCLAS-besprekingen, bezocht ik samen met plaatselijke broeders een tiental 

vergaderingen in Centraal en Oost-Uganda. In vorige brieven hebt u kunnen lezen hoe de contacten in 
Centraal en Oost-Uganda zijn ontstaan: in 2009 vond broeder Ssemuetereke Deo op een markt een 
brochure van GBV over het samenkomen tot de Naam van de Heer. Een broeder uit de grensplaats Busia 



(Oost Uganda/Kenya), Wepukhulu James, had in 
2011 lectuur van GBV ontvangen in en kwam enkele 
jaren geleden in contact met broeder Deo. Broeder 
Wepukhulu James had vastgesteld dat het 
onderwijs in de ontvangen brochures 
overeenstemde met de Schrift. Hij was dan ook erg 
dankbaar te horen dat er elders in Uganda 
broeders en zusters woonden die dit onderwijs in 
praktijk brachten, met name het samenkomen tot 
de naam van de Heer. Via hem zijn er contacten 
ontstaan met een groot aantal groepen van 
gelovigen in Oost-Uganda en Tanzania. Sindsdien 
vinden er regelmatig Bijbelconferenties plaats in 
Centraal en Oost-Uganda en is het aantal 
vergaderingen in Uganda sterk gegroeid is in de 
afgelopen jaren. 

 

Al langere tijd had ik het op mijn hart om deze 
vergaderingen in Uganda te bezoeken. Zulke 
bezoeken zijn heel belangrijk, omdat men de 
broeders en zusters en hun gezinnen leert kennen, 
waar ze wonen, in hun omstandigheden. Na de 
Bijbelstudies vinden er gesprekken plaats, die veel 
inzicht geven in denkwijzen en speciale behoeften, 
zowel geestelijk als materieel. Er ontstaat een 
persoonlijke band en de praktische beleving van de 
gemeenschap “van zijn Zoon Jezus Christus, onze 
Heer”. Ik merk dit wanneer ik deze broeders en 
zusters weer ontmoet op Bijbelconferenties. De 
begroetingen zijn veel persoonlijker, de interactie in 
de pauzes veel diepgaander, het onderwijs meer 
gericht op geestelijke behoeften in plaats van 
theoretisch onderwijs over Bijbelse waarheden. 

 
Ik kon vanwege de beschikbare tijd slechts een 

tiental vergaderingen bezoeken, vergezeld door 
plaatselijke broeders. Ik kreeg daardoor een goede indruk van de grote afstanden die de plaatselijke 
broeders afleggen, deels met de brommer, deels te voet, of met een boot op het Victoriameer, waar broeder 
James een groeiend aantal contacten heeft met bewoners van enkele eilanden. 

 

Deze bezoeken maakte een diepe indruk op mij, omdat ik broeders en zusters, die ik alleen van 
Bijbelconferenties kende, nu ontmoette in hun dorpen en huizen. Ze leven daar met de Heer, verkondigden 
Zijn dood “totdat Hij komt”, beluisteren en bestuderen het 
Woord van God. Ze ondervinden onbegrip en tegenstand, 
maar zijn gelukkig in de Heer, persoonlijk en in hun 
onderlinge gemeenschap. 

 
In Busia komen de plaatselijke broeders samen in de 

nieuwe conferentiezaal, waar Bijbelconerenties worden 
gehouden voor broeders en zusters uit de talrijke 
vergaderingen in Centraal en Oost-Uganda, en voor 
jeugdkampen.  

 
Tijdens ons bezoek vond er een bijzondere samenkomst 

plaats buiten onder de grote boom voor zusters die 
vroeger moslima’s waren. Het ging in hun getuigenissen 
steeds weer om “Zijn Zoon, Jezus Christus”, door wie ze 
nu genieten van de bovengenoemde gemeenschap.  

 
Rwanda 
Tijdens de driedaagse Bijbelconferentie in Kigali werden het leven en de dienst van enkele richters 

overdacht. Plaatselijke broeders hadden brochure, die we daarvoor hadden samengesteld, vertaald in het 



Kyniarwanda. Het onderwerp bleek dusdanig aan te spreken dat de betreffende brochure ook in het 
Lhukonzon en Luganda (Uganda) is vertaald. De broeders daar wensen namelijk hetzelfde onderwerp tijdens 
de Bijbelconferentie in Mukono (Centraal Uganda) volgende maand te behandelen. We hebben vaak 
vastgesteld dat het Woord van God zo rijk is, dat de Heer genade geeft om dezelfde onderwerpen iop 
verfrissende en ziel voedende wijze te kunnen brengen. Zo zegt de schrijver van Hebreeën: “En wat zal ik 
nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van …… Barak, Simson ……, die door middel 
van het geloof koninkrijken onderwierpen” 

Die tijd ontbrak ons zelfs om tijdens de conferentie in Kigali het hele onderwerp van de brochure te 
behandelen. Met behulp van een dertigtal exemplaren van deze brochures in het Kyniarwanda, zullen 
plaatselijke broeders (2 Tim. 2:2) het hele onderwerp (nog eens) bestuderen en dan delen met broeders en 
zusters tijdens hun bezoeken in de vergaderingen in Rwanda. 

 

Plaatselijke broeders namen regelmatig deel aan de bespreking, waarbij ze vooral het belang benadrukten 
van de wijze waarop de volgende generatie 
opgevoed wordt. Hoe meer de toekomstige 
generatie vaststelt dat de huidige generatie 
God kent en zijn Woord, en naar dat Woord 
leeft, hoe meer de toekomstige generatie 
hetzelfde zal gaan doen. Wat onze 
broeders telkens herhaalden, kan het best 
met Ps. 78 worden verwoord, waarvan ik 
slechts enkele verzen aanhaal: “ … opdat 
de volgende generatie zal kennen, de  ze
kinderen die geboren zullen worden, en zij 

aan hun kinderen  ze weeropstaan en 
zodat zij hun hoop op God stellen  vertellen;

en Gods daden niet vergeten, maar Zijn 
geboden in acht nemen..” 

 

In zijn grote genade, heeft de Heer in de 
afgelopen jaren in acht plaatsen broeders 
en zusters bijeen vergaderd die 
samenkomen tot zijn Naam en Zijn dood 
verkondigen “totat Hij komt”. In twee andere 
plaatsen willen broeders ne zusters ook 

graag beginnen met het samenkomen tot de Naam van de Heer: een dertigtal in een stad het noordoosten 
van het land en een twintigtal in een dorp in het zuidwesten. In Rwanda mogen samenkomsten alleen in 
openbare ruimtes, waarvan de bouwvoorschriften gedetailleerd omschreven zijn. Deze bouwvoorschriften 
vereisen een gebouw in de stad in het noorden, waarvan de kosten 90.000 € bedragen. De kosten voor het 
gebouw in het zuiden lopen op tot 25.000 €. Zolang de betreffende broeders en zusters niet over zo’n gebouw 
beschikken, kunnen ze niet samenkomen om te “volharden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden”. Sinds vorig jaar bidden zij en alle broeders 
en zusters in Rwanda voor fondsen die de bouw van deze lokalen mogelijk maakt. 

 
Vijf broeders uit Mputu, Noordoost Congo, hebben de lange reis naar Kigali gemaakt om de conferentie bij 

te wonen. U begrijpt hoe zij genoten hebben van de wereldwijde gemeenschap met broeders en zusters uit 
andere landen en bemoedigd werden door de vele gesprekken en overleggingen in de pauzes. De Heer 
heeft hen bewaard tijdens de gevaarlijke heen- en terugreis. 
 

Wij willen u allen graag hartelijke danken voor uw gebed en praktische steun in de afgelopen tijd. 
Ontvangt, geliefde broeders en zusters, mijn hartelijke groeten in onze trouwe Heer, 
 

Uw broeder in Hem, 
 

Hilvert Wijnholds 
 
PS: 
 D.V. zullen broeder John Redekop (Canada) en ik volgende maand Centraal en Oost-Uganda bezoeken om o.a.: 
Ø Vergaderingen in Oost-Uganda te bezoeken, samen met plaatselijke broeders 
Ø Bijeenkomsten te hebben in Mukono (bij Kampala) met jonge mensen met wie broeder Thembo Festo in de 

afgelopen tijd contacten heeft opgebouwd. 
Ø   Een driedaagse Bijbelconferentie te houden voor broeders die trouw zijn en bekwaam om ook anderen te leren 

(2 Tim. 2:2) 


