
Verslag van een bezoek in Malawi van 7-17 juni door Hilvert Wijnholds, Mukama Gérard (Rwanda) 
en Simon Attwood (UK) 

We zijn dankbaar voor de hulp en de zegen van de Heer gedurende onze reis in Malawi van 7 tot 17 
juni.  

Simon arriveerde zaterdagochtend, 7 juni, in de hoofdstad Lilongwe; Hilvert en Gérard kwamen voor in 
de middag uit Nairobi aan, waar ze besprekingen met de broeders uit Kenya hadden gehad. Met z’n 
drieën ontmoetten we daarna broeder Kapalamula Eliko die in Lilongwe woont. Hij had een minibus en 
chauffeur voor ons gehuurd wat veel praktischer en goedkoper was dan het gebruik van een eventueel 
door ons gehuurde auto. De rest van de dag brachten we door in het guesthouse waar Simon en Hilvert 
verbleven, om samen in biddende afhankelijkheid van de Heer het programma gedurende ons bezoek in 
Malawi te bespreken. Daarna ging Eliko samen met Gérard terug naar zijn huis. Deze beide broeders 
hebben elkaar goed leren kennen omdat Gérard bij Eliko logeerde. Gérard had Malawi al twee keer 
eerder bezocht en hij was dan ook van groot nut gedurende ons bezoek vanwege zijn inzicht in 
problemen waarmee gelovigen in Malawi (en in Afrika in het algemeen) te doen hebben.  

Zondagochtend begaven we ons naar het dorp Dowa, de enige plaats in Malawi waar op dit moment 
een vergadering is waarmee we in praktische gemeenschap zijn. Na een jarenlange dienst in Malawi, 
zijn Albert en Henny Nanninga begin dit jaar teruggekeerd naar Nederland. De vrouw van Eliko, Justina, 
en drie kinderen  reisden met ons mee op deze rit van 50 km. Het was een vreugde om samen met de 

plaatselijke broeders en zusters de dood van de 
Heer aan Zijn tafel te verkondigen en te 
genieten van hun gemeenschap gedurende de 
hele dag. Er zijn vier broeders in < Dowa: 
Leonard (een onderwijzer die meestal vertaalt 
van Engels in Chichewa en omgekeerd), 
Stanley, Akim en Eliko, en drie zusters: Ireen 
(de vrouw van Leonard), Falles (de vrouw van 
Stanley) en Ruth.  ‘s Middags ging de 
Woordbediening over Ps. 25 : onderricht voor 
zondaars en voor gelovigen in 
overeenstemming met hun respectievelijke 
behoeften. Ook werd de belangrijkheid van het 
kennen van God’s wegen benadrukt om te 
wandelen in Zijn waarheid en hem blijvend te 
verwachten. We overdachten ook de Persoon 
van de Heer Jezus en Zijn volmaakte 

gehoorzaamheid tot Zijn Vader zoals we dat vinden in het evangelie  van Johannes. 

De volgende dag bezochten we verschillende boekhandels in Lilongwe. Het was nuttig voor ons om een 
indruk te krijgen van wat de bevolking en in het bijzonder Christenen in Malawi lezen. In veel boeken- 
zelfs de christelijke -  gaat het om bereiken van een succesvol  leven. Evenals in Europa en Amerika is 
er ook een sterke – vaak misleidende – gerichtheid op de gaven en de kracht van Heilige Geest. Er zijn 
echter ook boeken waarvan de inhoud Christenen bemoedigen een trouw leven te leiden, in het 
bijzonder met betrekking tot seksuele relaties. Malawi accepteert geen homoseksuele relaties, en we 
vonden boeken  van Malawiaanse schrijvers met Bijbels onderwijs over dit onderwerp. Aids is een zeer 
groot probleem in Malawi en Malawiaanse Christenen hebben daarover boeken gepubliceerd met 
Bijbels onderricht. De meeste boeken zijn niet in de plaatselijke Chichewa taal geschreven, maar in het 
Engels. Simon had een aantal boeken van de uitgeverij Chapiter Two meegenomen om Eliko te helpen 
bij zijn wens gezonde Christelijke lectuur te verspreiden via deze boekhandels en andere gelegenheden.  

Een jonge Christen uit Congo, Justin, die contacten onderhoudt met de broeders, woonde de 
samenkomsten op zondag bij.  Hij nodigde ons uit Bijbels onderwijs te geven in een nabijgelegen 
vluchtelingenkamp in Dzaleka waar 20.000 mensen van buurlanden zoal Congo (de meerderheid) 
Burundi, Ethiopia, Rwanda en Somalia zijn ondergebracht. Voor zijn terugkeer naar Nederland had 
broeder Nanninga daar meerdere Bijbelstudies gehouden en een aantal mensen in het kamp die deze 
studies hadden bijgewoond, misten hem en wilden dan ook graag komen luisteren tijdens ons bezoek. 
We spraken zowel ‘s morgens als ‘s middags over de Gemeente naar aanleiding van Matth. 16, 1 Pt 2, 1 
Tm 3:15, 1 Cor. 3 en 2 Tim. 2. Op dezelfde dag vonden echter ook andere activiteiten plaats zoals 
voedseldistributie waardoor sommigen de samenkomsten niet konden bijwonen. Er was desondanks 
een goede opkomst en we hadden samen een goed bestede tijd. Er was een behoorlijke belangstelling 
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voor het onderwerp wat ons bemoedigde in de 
toekomst terug te komen. Aan het begin van de 
Bijbelstudies leerde broeder Gerard melodieën 
aan van het liederenboek in Swahili dat we in 
Noordoost Congo gebruiken. Hij heeft indertijd 
geholpen deze bundel te vertalen vanuit het 
Frans.  > Ze leerden snel en het geluid van hun 
zingen bracht anderen ertoe de samenkomsten 
bij te wonen en het onderwijs te beluisteren. Aan 
het eind was er een stormloop voor de gratis 
christelijke lectuur. Na afloop wandelden we met 
Justin door het kamp en maakten een bezoek in 
het kleine huis waarin hij leeft met zijn vrouw en 
twee vrienden. De vluchtelingen leven in kleine 
huizen van leem die ze zelf hebben gebouwd met materiaal dat door de UNHCR is gegeven. Het kamp 
is vol kinderen maar het is een troosteloze plaats om te wonen vanwege de levensomstandigheden en 
de werkeloosheid. We hopen dat de broeders  geestelijke hulp kunnen blijven geven aan diegenen in 
het kamp die interesse hebben in geestelijke zaken.  

’s Woensdags reisden we naar Blantyre in het zuiden, de vroegere hoofdstad van Malawi en haar 
grootste stad. Deze reis van 370  km duurde 4½ uur waarbij het steeds warmer werd. De hoofdwegen 
van Malawi zijn redelijk goed en er is weinig verkeer buiten de steden waardoor we een voorspoedige 
reis hadden. Aangekomen in Blantyre, bezochten we daar het Bijbelgenootschap van Malawi waar 
Simon bijbels in het Chichewa kon kopen voor de boekhandel in de UK. Het personeel hielp ons zeer 
goed. Een van de bijbels die we kochten was een speciale uitgave ter gelegenheid van 50 jaar 
onafhankelijkheid van Malawi. Na overnachting in Blantyre gingen we opnieuw naar dit 
Bijbelgenootschap om meer bijbels in het Chichewa te kopen (Hilvert en Simon hadden vastgesteld dat 
ze meer bijbels konden meenemen op de terugvlucht). Daarna bezochten we een echtpaar, Rose en 
Richard Chaponda, dat al jarenlang bevriend is met de uitgeverij Chapter Two. Rose leidt eigen scholen 
voor lager en voortgezet onderwijs die behoorlijk uitgegroeid zijn in de laatste paar jaren. Er zijn nu meer 

dan 1000 leerlingen waarvan sommigen in 
het internaat verblijven. Tot 2001 was in 
Malawi bijbels onderricht verplicht in de 
scholen. In haar scholen handhaaft Rose 
het als een vak en verleende ons met 
vreugde de gelegenheid om tot een klas 
van ongeveer 50 kinderen te spreken over 
de noodzaak te geloven in de Heer Jezus 
als Heiland en Heer. We waardeerden erg 
de hartelijkheid en gastvrijheid van Rose en 
Richard. 

In de middag bezochten we een ander al 
lang bestaand contact: broeder < Glyphyns 
Machaka . Glyphyns die blind is, woont met 
zijn vrouw en kinderen in een simpel 
onderkomen in Limbe, dichtbij Blantyre. Hij 
woont de samenkomsten van een 
plaatselijke kerk bij en werkt als corrector 
van Braille schrift. Hij is ook actief als 

adviseur met betrekking tot het sensibiliseren van de behoeften en verbetering van 
levensomstandigheden van gehandicapten: een uitdaging in Afrika. We konden hem een ingesproken 
Nieuw Testament geven dat wordt opgeladen met een ingebouwd zonnepaneeltje. De tijd die we 
doorbrachten met hem en zijn vrouw en kinderen in hun eenvoudig onderkomen (hun buren hadden hen 
uit hun vorig huis verjaagd), vervulde ons met  deemoed. En tevens hun wederzijdse liefde en de 
positieve levenshouding en dankbaarheid van onze broeder.  Wilt u bidden dat de Heer zijn gezin 
zegent. Wat zou het een zegen zijn voor hem al we hem hadden kunnen verwijzen naar een vergadering 
in de buurt van Blantyre …… 
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’s Avonds reisden we in het donker terug naar Lilongwe, maar de Heer bewaarde ons. De volgende dag 
bracht Eliko ons naar een goede vriend van hem, Peter. Beiden waren vroeger leiders geweest in een 
Pinkstergemeente. Peter probeert nu te helpen in een andere kerk, terwijl Eliko de waarheid van het 
samenkomen tot de Naam van de Heer heeft leren kennen en van harte omhelsd. Ze hadden voor ons 

een evangelisatie-bijeenkomst georganiseerd in 
het dorp van Peter maar een begrafenis 
verhinderde het et Peter nam ons mee naar een 
ander dorp. < We kregen de volledige vrijheid 
om het Woord van God  te brengen. Zowel 
Simon als Hilvert en Gerard brachten het 
evangelie naar aanleiding van de 
geschiedenissen van Zacheus (Lk 19) en de 
gebogen vrouw (Lk 13). Deze bijeenkomst was 
een hele goede gelegenheid het evangelie te 
brengen. De meeste aanwezigen noemen zich 
Christenen (vooral vrouwen en kinderen), maar 
het was beslist niet duidelijk voor ons of ze het 
evangelie ooit hadden gehoord en de Heer 
Jezus als Heiland kenden. Velen in Malawi die 
zichzelf Christenen noemen, zijn het slechts in 

naam of op grond van de uitwendige uitwerking van de charismatische beweging.  Er is ook de tendens 
om te proberen Christelijke praktijken te combineren met traditionele religies. We vertrouwen dat het 
uitgestrooide zaad vrucht zal voortbrengen tot eer van God en tot zegen van hen die aanwezig waren. 

Het platteland van Malawi buiten de steden  Lilongwe en Blantyre is erg arm en veel mensen hebben 
een dagelijks inkomen van ongeveer een Euro. De armelijke kleding van de kinderen in de dorpen die zij 
bezochten, bepaalde ons sterk daarbij. Maar in bijna elk 2e of 3e dorp die we passeerden, zagen we een 
koninkrijkszaal van de Jehova-getuigen, meestal klein naar goed gebouwd en keurig onderhouden. De 
duivel is bezig om  de waarheid van het Woord te vervalsen. 

De volgende dag brachten we weer door in Dowa waar we begonnen met de overdenking van het leven 
van Gideon. We moesten ons beperken tot Richteren 6, maar konden benadrukken dat hij een 
voorbeeld is voor ons wat betreft nederigheid, geestelijke oefening en energie, en we konden meerdere 
praktische lessen leren van zijn ervaringen. Hij maakte vergissingen maar had geloof, hoewel soms 
klein. God kon hem gebruiken tot Zijn eer en tot zegen voor Zijn volk. We hadden de indruk dat de 
broeders deze Bijbelstudies waardeerden. De volgende dag waren we weer in Dowa om samen met hen 
de dood van de Heer te verkondigen. De broodbreking werd gekenmerkt door een diepe weerklank van 
dankbaarheid tot de Heer en onderlinge gemeenschap. In de Woordbediening ’s middags overdachten 
we de persoon van Maria van Bethanië, die zich aan de voeten van de Heer Jezus bevindt bij alle drie  
gebeurtenissen waar we van haar lezen in de evangeliën. Zowel in het beluisteren van Zijn Woord, als in 
gebed en aanbidding nam ze een nederige houding aan tot eer van Hem. In de week voor de kruisiging 
gaf ze Hem reden tot grote vreugde. Het was fijn dat zuster Ruth in staat was de samenkomsten bij te 
wonen met haar twee kleine kinderen en gedurende het weekend bij de broeders en zusters in Dowa 
kon blijven logeren. Haar echtgenoot is een dronkaard die probeert al haar geld af te pakken. 

De volgende dag ontmoetten we een ander langdurig contact: Lucas Banda. Hij woont met zijn gezin ten 
zuiden van het meer Malawi, in de plaats Chimphepo village. Hilvert, Gérard en Simon, hadden hem en 
de Christenen met wie hij samenkomt, verschillende keren ontmoet in de afgelopen jaren. Tot nu toe 
bleek het niet mogelijk samen het brood te breken vanwege zorgen over de verwarring in de 
Christenheid in Malawi, die we eerder in dit bericht vermelden. Het was goed dat Hilvert en Simon 
opnieuw een onderhoud met hem konden hebben in het besef dat de plaatselijke broeders in Dowa de 
eerste verantwoordelijkheid droegen wat betreft praktische gemeenschap. Eliko, Stanley, en Gérard 
werden bemoedigd om ’s middags zelf met Lucas te spreken. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing 
van de broeders in Dowa, zou een mogelijk bezoek in Chimphepo village in de nabije toekomst kunnen 
plaatsvinden.  

De laatste dag van ons verblijf vertrokken Gérard en Simon samen naar het vliegveld in Lilongwe, 
vanwaar Gérard via Nairobi terugvloog naar Rwanda en Simon via Lusaka in Zambia naar Londen. 
Hilvert vloog met een latere vlucht via Nairobi terug naar Amsterdam 
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We danken de Heer voor Zijn zegen en bewaring, we danken ook u allen hartelijk voor uw gebeden en 
praktische hulp. Wilt u vooral bidden voor: 

• Geestelijke en numerieke groei van de broeders in Dowa, en in het bijzonder voor Ruth en haar 
moeilijke levensomstandigheden thuis. 

• Het bijbels onderwijs dat zij nodig hebben om in hun omstandigheden geestelijk te groeien, en 
voor leiding voor ons en anderen wat 
betreft bezoeken in de nabije toekomst. 

• De oefening van Eliko om de waarheid te 
verspreiden door middel van traktaten en 
het plaatsen van commentaren in 
boekhandels, en misschien door een eigen 
Bijbelcentrum. 

• De voortzetting van de verkondiging van 
hat evangelie en van gezonde onderwijs in 
het vluchtelingenkamp Dzaleka. 

• De gezondheid van de broeders en 
bewaring voor tekort aan voedsel door 
droogte. En ook genoeg geldmiddelen voor 
hun behoeften zoals reisgeld om 
samenkomsten te bezoeken of elders te 
houden.  

(Brother Stanley en zijn silo met mais >) 
• Geestelijke zegen voor Rose en Richard en 

Glyphyns en zijn gezin. Hij heeft ook praktische hulp nodig in de moeilijke levensomstandigheden 
voor hem en zijn gezin. 

• Lucas Banda en zijn gezin voor leiding van de Heer voor de plaatselijke broeders in hun contacten 
met hem 

	
  	
  


