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“..want	  wij	  kunnen	  niet	  nalaten	  te	  spreken	  van	  wat	  wij	  gezien	  en	  gehoord	  hebben”	  (Hd	  4:20).	  
“Hoe	  ik	  niets	  nagelaten	  heb	  van	  hetgeen	  nuttig	  was	  om	  u	  te	  verkondigen	  en	  te	  leren	  in	  het	  openbaar	  

en	  binnenshuis	  …	  want	  ik	  heb	  niet	  nagelaten	  u	  al	  de	  raad	  Gods	  te	  verkondigen”(Hd	  20:20,	  27)	  
  

Elburg,  26  september  2015  
  

Geliefde  broeders  en  zusters,  
  
Met  grote  dankbaarheid   tot  de  Heer  kijken  wij   terug  op  meerdere  bezoeken  die   in  de  afgelopen  vijf  

maanden  in  Uganda,  Rwanda  en  Noordoost  Congo  konden  plaats  vinden.  Het  treft  mij  telkens  weer  hoe  
ik  me  ‘thuis’  voel  bij  broeders  en  zusters  in  deze  landen,  niet  alleen  bij  degenen  die  ik  al  jaren  ken,  maar  
ook  bij  hen  die  ik  voor  het  eerst  ontmoet.  Het  is  een  voorrecht  om  met  hen  de  geestelijke  rijkdom  van  het  
Woord  te  delen  en  tegelijkertijd  zoveel  van  hen  te  ontvangen.  
Maar  het   is   tegelijkertijd  ook  een  grote  verantwoordelijkheid  om  in  de  dienst  van  de  Heer  zowel  het  

evangelie  te  verkondigen  als  Bijbelse  waarheden  volledig  en  in  de  juiste  samenhang  te  onderwijzen.  
  
Tijdens   een   bespreking   met   verantwoordelijke   broeders   vorige   week   zaterdag   in   Kigali,   Rwanda,  

waren   we   dusdanig   getroffen   door   deze   verantwoordelijkheid,   dat   het   ook   na   de   bespreking   nog  
onderwerp  was  van  uitwisseling  van  gedachten.  Eén  van  de  aanwezige  broeders  legde  de  nadruk  op  het  
belang  van  de  uitdrukking  “niet  nagelaten”  in  bovenstaande  verzen.  Hij  wees  ook  op  de  ijver  van  hen  die  
dit  zeiden  o.a.  Paulus  die   in  dezelfde   toespraak  zegt:   “Maar   ik   reken  mijn   leven  niet  als  kostbaar  voor  
mijzelf,  opdat  ik  mijn  loop  volbreng  en  de  bediening  die  ik  van  de  Heer  Jezus  heb  ontvangen  …”  

  
In  de  dienst  van  de  Heer  
In  de  bovengenoemde  landen  zijn  een  twintigtal  broeders  die  uit  liefde  voor  de  Heer  graag  niet  nalatig  

willen  zijn  om  met  anderen  te  delen  wat  ze  zelf  hebben  ontvangen  door  het  evangelie  en  het  onderwijs  
uit  Gods  Woord.  Ze  spannen  zich  in  om  hun  dagelijks  werk  dusdanig  te  doen  dat  er  zoveel  mogelijk  tijd  
overblijft  voor  meerdere  activiteiten  met  betrekking  tot  het  werk  van  de  Heer:    
•  de  Bijbelcentra  :  in  elk  Bijbelcentrum  bevinden  zich  aparte  ruimten  voor  de  samenkomsten  van  de  

plaatselijke   vergadering,   voor   regelmatige   ontmoetingen   in  
groepsverband   met   deelnemers   van   de   schriftelijke  
Bijbelcursussen   en   voor   persoonlijke   gesprekken.   De  
verantwoordelijke   broeders   –  meestal   twee   –   hebben   dan   ook  
veel  werk  te  verrichten.                                                          Bijbelcentrum  in  Butembo  >  
•  in  de  vergaderingen  :  er  is  grote  behoefte  aan  systematisch  

onderwijs,  en  deze  broeders  hebben  de  roeping  en  de  gave  het  
Woord   duidelijk   uit   te   leggen.   Tevens   kennen   ze   de  
levensomstandigheden   en   behoeften   van   de   broeders   en  
zusters   en   belangstellenden   en   kunnen   dan   ook   vanuit   het  
Woord  op  vele  praktische  onderwerpen  ingaan.  
•  In  de  steden  en  dorpen  van  hun  woongebied  waar  ze  vaak  lange  reizen  maken  op  een  brommer  of  

te  voet  in  heuvelachtig  landschap  of  in  het  oerwoud  om  het  evangelie  
te   verkondigen.   Vaak   worden   deze   reizen   gecombineerd   met  
bezoeken   aan   scholen   waar   de   broeders   toestemming   hebben   aan  
de  leerlingen  en  studenten  het  evangelie  te  verkondigen  en  lectuur  uit  
te  delen.  Enkele  broeders  en  zusters  geven   tevens  voorlichting  over  
aids   vanuit   Bijbels   perspectief.   We   hebben   een   goede   handleiding  
daarvoor   en   ook   brochures   voor   de   leerlingen.   Dit   werk   wordt   door  
plaatselijke  bestuurders  gewenst  en  gewaardeerd,  vooral  in  Uganda.  
•   In   buurlanden   om   geestelijke   hulp   te   verlenen   en   tevens   de  
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verantwoordelijke  broeders  te  helpen  om  met  een  Excel  document  een  goede  boekhouding  te  voeren.  
De  broeders  Kabaya  Godfrey  (Kampala,  Uganda)  en  Kitsa  Thomas  (Goma,  Noordoost  Congo)  zijn  tot  
grote  hulp  geweest  in  Noordoost  Congo,  Rwanda  en  Uganda.  Volgende  maand  zullen  ze  minstens  drie  
weken  in  Kenya  verblijven  om  Mombasa,  Njega  en  Siaya  te  bezoeken,  samen  met  plaatselijke  broeders.  
Ze  zullen  ook  met  hen  de  boekhouding  doornemen  en  hen  meer   inzicht   in  dit  werk  geven  met  behulp  
van  het  al  genoemde  Excel  document.  We  hopen  eind  october  een  versleutelde  Excel  sheet  te  hebben  
in  het  Engels  en  het  Frans,  waardoor  de  boekhouding  wordt  geharmoniseerd  met  behulp  van  dezelfde  
codes.  
We  zijn  dankbaar  voor  het  toenemend  aandeel  van  landelijke  broeders  in  het  werk  in  vele  opzichten.  

De  Heer  ziet  hen  en  voorziet  vaak  in  hun  tamelijk  hoge  reiskosten  en  hun  persoonlijke  behoeften.  Wilt  u  
bidden  dat  ze  zoveel  mogelijk  kunnen  logeren  bij  de  broeders  en  zusters  die  ze  bezoeken?  Vanuit  onze  
eigen   herinneringen   vanaf   1975   bemoedigen   we   deze   broeders   daarin:      herinneringen   aan   de  
Bijbelstudies  in  eenvoudige  lokalen,  de  dagenlange  verblijven  in  de  gastvrije  hutten  van  onze  broeders  
en   zusters   in   de   dorpen,   de   onderlinge   gemeenschap   tijdens   de  maaltijden   en   het   zingen   daarna   in  
gezinsverband.  Wilt  u  voor  hen  hun  gezinnen  bidden  als  zij  op  reis  zijn?  
•   Vertaalwerk   en   Lectuurverspreiding:   in   toenemende   mate   worden   commentaren   en   brochures  

vertaald  in  Kinyarwanda  (Rwanda),  Lukonzo  en  Luganda  (Uganda)  en  Swahili  (Noordoost  Congo).  In  
de  afgelopen  maanden  zijn  o.a  de  volgende  vertalingen  toegevoegd:  ‘Huis  van  Goud’  en  ‘Een  brief  voor  
jou’  van  Jan  Rouw,  ‘Romeinen’  en  ‘1  Korinthe’  van  Tim  Hadley,  en  meerdere  delen  van  de  commentaren  
van  F.B.  Hole.  Deze  vertalingen  voldoen  aan  een  grote  behoefte  voor  hen  die  het  Engels  of  Frans  niet  
beheersen.  De  twee  commentaren  van  Tim  die  zeer  gerichte  vragen  bevatten,  zijn  zeer  bruikbaar  voor  
Bijbelstudies  onder  leiding  van  de  broeders  die  de  vergaderingen  bezoeken.  
We   hebben   toestemming   gekregen   om   van   de   serie   “Sondez   les   Ecritures”   elk   commentaar  

afzonderlijk  te  drukken.  In  de  afgelopen  maanden  zijn  van  de  commentaren  ‘Romeinen’  
en   ‘1   en   2   Korinthe’,   300   ex.   gedrukt   met   een   attractieve   omslag   waarop   foto’s   van  
Bijbelconferenties   en   broeders   en   zusters   die   hun   Bijbel   lezen   of   notities  maken.   De  
pagina’s   zijn   opnieuw   genummerd   en   de   data   verwijderd.   Op   de   binnenkaft   wordt  
verwezen  naar  de  uitgeverij  van  deze  serie.  Na  systematische  studies  van  een  brief  uit  
het  NT  gedurende  Bijbelconferenties,  wordt  zo’n  commentaar  beschikbaar  gesteld.  De  
belangstelling  en  de  dankbaarheid  van  de  betreffende  broeders  is  groot.  Het  helpt  hen  

de  al  bestudeerde  brief  samen  met  broeders  en  zusters  
van  hun  vergadering  te  overdenken.  

•  Alfabetisering  :  Vele  broeders  en  zusters  die  hebben  
leren  lezen,  krijgen  daardoor  toegang  tot  onderwijs  in  hun  
eigen   taal.  We   zijn   dankbaar   voor   de   broeders   die   zich  
voor  dit  werk  inzetten  in  afgelegen  dorpen.  Zij  gebruiken  ook  een  deel  van  
hun   tijd   om   te   vertalen   in   het   Swahili   en   laten   hun   werk   dan   reviseren  
door  de  broeders  Kitsa  Thomas  en  Mukama  Gérard  (Rwanda).    

  

Met  deze  en  andere  broeders  heb   ik  al  een  paar  keer  systematische  
Bijbelstudies   gehouden.   Van  meerdere   boeken   van   het   NT   is   uitgelegd  

wat  het  hoofdthema  is  en  de  samenhang  van  de  verschillende  onderdelen  van  het  betreffende  boek  of  
de   brief.  Het   is   immers   heel   belangrijk   een   vers   of   en   perikoop   te   begrijpen   in   de   context  waarin   het  
staat.  Deze  Bijbelstudies  hebben  hen  geholpen  in  hun  eigen  dienst  en  we  hopen  dan  ook  ermee  door  te  
gaan  in  de  nabije  toekomst.    

  

•   Boekhouding   :   De   broeders   die   in   hun   land  
verantwoordelijk   zijn   voor   de  boekhouding,  werken  al   enkele  
jaren   met   het   programma   Excel.   De   meesten   hebben   al  
doende   met   dit   programma   leren   werken,   maar   hadden  
training   nodig   van   een   deskundige.   Broeder   Kitsa   Thomas  
(Goma,   Congo)   heeft   een   universitaire   opleiding   gehad  
waartoe   ook   boekhoudkunde   behoorde.   Broeder   Kabaya  
Godfrey   (Kampala,   Uganda)   heeft   veel   ervaring   opgedaan  
met  Excel.  Beide  broeders  hebben  vanaf   juli  een  programma  
opgesteld   om   twee   tot   drie   keer   per   jaar   de   boekhouding   in  
Noordoost  Congo,  Rwanda,  Uganda  en  Kenya  door  te  nemen.  De  betreffende  broeders  in  deze  landen  
zijn   dankbaar   omdat   het   hen   helpt   nog  meer   orde   en   overzicht   in   hun   boekhouding   te   krijgen.   Deze  
reizen  worden  gecombineerd  met  Bijbelconferenties  en  bezoeken  in  vergaderingen.  

Inzu ya zahabu

J. Rouw
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• Sponsorschap : Duizenden   kinderen   in   Oost-Afrika   hebben   door   gebrek   aan   middelen   geen  
gelegenheid  om  een  basisschool  te  bezoeken.  Het  gaat  om  
wezen  en  kinderen  uit  arme  gezinnen.  Via  de  broeders  die  
in  de  bovengenoemde  landen  fondsen  beheren,  kunnen  we  
deze   kinderen  helpen.  Deze  hulp  wordt   dusdanig   geboden  
dat   deze   kinderen   tegelijkertijd  het   evangelie   regelmatig  
horen.   Een   bijdrage   van  €   150   (oftewel  €   12,50   per  
maand)  dekt   de   jaarlijkse   behoeften   van   een   kind.   In  
Rwanda  hebben  de  broeders   in  overleg  en  administratieve  
samenwerking   met   plaatselijke   bestuurders   een   project  
opgestart.  Deze   bestuurders   willen   graag   dat   we   5.000  
wezen   in   hun   gebied   ondersteunen,   maar   we   hebben  
voorlopig  kunnen  beginnen  met  200.  Daarvoor   is   jaarlijks  €  
30.000  nodig.  In  overleg  met  deze  bestuurders  wonen  deze  kinderen  ook  jeugdkampen  bij  en  volgen  zij  
bijbelcursussen  (zie  ook  :  www.all-nations.nl/project/sponsorschap-scholieren/  ).  
  
In   juli/augustus   konden  we   op   uitnodiging  weer   de  Bijbelconferentie   in  Grove  City   en   de   “Missions   in  

Focus”   in  Mountain  View  Bible  Camp   in  de  VS  bijwonen.  We  hebben  
veel  geestelijke  voedsel  ontvangen  door  de  dagelijkse  Bijbelstudies  en  
genoten  van  de  praktische  gemeenschap  met  honderden  broeders  en  
zusters  uit  de  VS,  Canada  en  andere  landen.  Hun  belangstelling  voor  
zendingswerk  was  erg  bemoedigend,  zowel   tijdens  de  zogenaamde   “  
missionary   meeting”   in   Grove   City   als   tijdens   “Missions   in   Focus”  
sessies.  Er  was  ook  gelegenheid  om  overleg   te  plegen  met  broeders  
die  zeer  betrokken  zijn  bij  zendingswerk,  zowel  in  het  algemeen  als  bij  
afzonderlijke  projecten.  
  
We   willen   u   allen   hartelijk   danken   voor   uw   voorbede   en   voor   de  

praktische  ondersteuning  van  de  afgelopen  maanden.    
  

Met  hartelijke  groet  in  de  Heer  Jezus,    
  
Hilvert & Jeanette 

 
PS:  Zo  de  Heer  wil,  zullen  de  volgende  bezoeken  plaatsvinden:  

•   in  Mozambique  en  Zuid-Afrika  van  1  tot  10  Oktober:  Bijbelstudies  en  besprekingen. 
(van  5-22  Oktober  zullen  Jasper  Lieftink  en  Loic  Bard  [Fr]  in  Randburg  meehelpen  met  de  verbouwing  van  
een  huis  en  garage  tot  vergaderlokaal  en  christelijke  boekhandel) 

•     en   aansluitend   in   Zwitserland   tot   19   Oktober:   bespreking   over   zendingswerk   en  
Bijbelconferentie. 


